
De maagdelijke geboorte 

Door Pastor Paul M. Sadler  

 

"Iemand wees me (= Paul Sadler) erop dat het woord 'maagd' in Jesaja 7:14 het Hebreeuwse woord 

'almah' is dat 'een jonge vrouw' betekent – met andere woorden, een 'jonge vrouw' die al dan niet 

maagd is. Ik geloof heilig in de maagdelijke geboorte van Christus, maar hoe pak ik dit dilemma aan?" 

“Jes. 7:14: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en 

zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.  

 

Het is waar dat het Hebreeuwse woord almah gewoon een "jonkvrouw" of een "maagd" betekent, die 

al dan niet een maagd is. Almah kan echter verwijzen naar een jonge vrouw die maagd is, zoals in het 

geval van Rebekka (Gen. 24:43-45).  

“Gen. 24:43-45: 43 Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd, die uitkomen zal om te 

putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik; 44 En zij tot 

mij zal zeggen: Drink gij ook, en ik zal ook uw kemelen putten; dat deze die vrouw zij, die de Heere aan 

den zoon van mijn heer heeft toegewezen. 45 Eer ik geëindigd had te spreken in mijn hart, ziet, zo kwam 

Rebekka uit, en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte; en ik zeide tot 

haar: Geef mij toch te drinken! 

 

Interessant is dat de Heilige Geest de zaak niet open laat voor discussie met betrekking tot Maria. 

Onder leiding van de Geest citeert Mattheüs direct Jesaja en daarbij gebruikt hij het Griekse woord 

parthenos. Deze term wordt alleen gebruikt voor een vrouw die nog nooit een man heeft gekend. 

“Matth. 1:23: Ziet, de maagd (= parthenos) zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam 

heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 

 

Het doel van de wonderbaarlijke conceptie en maagdelijke geboorte van Christus was om te laten zien 

dat Hij niet bevlekt was met Adams zonde. Zoals Paulus zegt: "Hij kende geen zonde" (2 Kor. 5:21). 

Christus was een leeg vat als het om zonde ging. Hierdoor kon de Vader onze ongerechtigheden 

uitstorten in Zijn geliefde Zoon op Golgotha, waar Hij "zonde voor ons" werd gemaakt. Het is in wezen 

een kwestie van geloof! Als Christus niet uit de maagd geboren is, dan zijn wij nog in onze zonden. 

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 

zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

 


